
 
 

KERKBLAD 
Hervormde Gemeente Herwijnen 

 



 
 

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Vacant 
 

OUDERLINGEN D. de Joode scriba 
Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
L.A. van Maaren 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
M.J. van Zante  

 

OUDERLINGEN-  
KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

A.J. Hobo 
A.G. van Zante 

 

DIAKENEN  J.W. Boogert  
 

PASTORAAL  Harry van der Veen 
WERKER  groenehartpastoraat@gmail.com 
   06-30743043 (ook WhatsApp) 
 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in 
het kerkelijk centrum  

 

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
Brede School, Achterweg 35 

mailto:groenehartpastoraat@gmail.com
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Onder de terebint  
     

 
 

Voor u is de belofte. 

 

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en…. 
Handelingen 2: 39a 

 

Het is een mokerhard woord, dat Petrus tot mensen in Jeruzalem 
spreekt. De Vader heeft Christus verhoogd en aan zijn rechterhand 
geplaatst.  
Gods rechterhand doet grote dingen, zingt de psalmist. Ze doet door haar 
daden de wereld beven.  
Dat vuur op het Pinksterfeest is dus geen wonder. Nu haalt God uit, zou 
je denken.  
Maar nee, God komt met zijn Geest, zijn komst is met vrede.  
Maar Petrus spitst heel zijn prediking toe op het scherpe slot: “Hij is de 
Christus, die gij gekruisigd hebt”. 
Toch rapen ze geen stenen op, om Petrus af te straffen voor zijn 
woorden.  
Ze worden in hun hart diep getroffen. Wat moeten wij doen? Wij hebben 
de Christus gedood.  
Voor u is de belofte, horen ze dan. Het is vreselijk wat u gedaan hebt, 
maar er is vergeving. Dat heeft God al lang geleden beloofd en Gods 
beloften verjaren nooit.  
Een belofte is om geloofd te worden en zo ingelost. God beloofd ons het 
eeuwige leven door het geloof in Christus.  
Maken wij ernst met die belofte, maken wij er gebruik van, doen wij er 
een beroep op in ons bidden?  
Gods belofte wil ons leven en dat van onze kinderen dragen.  
Zo ver kan iemand niet verwijderd zijn van God, of deze belofte mag hoop 
geven op terugkeer en behoud. 
 

Uit: Bijbels dagboek “Het verlossende woord.” 
Handelingen 2: 33 - 40 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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48e Jaargang, no. 1298, 16 juni 2025 
 

KERKDIENSTEN 

 

Donderdag 19 juni 2025  |  dienst in WZC Avondlicht 

15:00 uur: Dhr. J. Veltrop  

 

Zondag 22 juni 2025 

09:30 uur: Ds. W.G. van den Top, Ede 

18:30 uur: Ds. J. Domburg, Aalst 

1e collecte: Bartiméus 

Mensen die slechtziend of blind zijn deel laten nemen aan onze 
maatschappij 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Zondag 29 juni 2025 

09:30 uur: Ds. J. de Vree, Dodewaard 

18:30 uur: Prop. M.J. Kruijsbergen, Woudenberg 

1e collecte: De Hoop 

Concrete hulp aan daklozen en verslaafden 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 

 
Zondag 6 juli 2025 

09:30 uur: Ds. A. van Duinen, Renswoude 

18:30 uur: Ds. C. Hoek, Giessen 

1e collecte: Plaatselijk jeugdwerk 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

22 juni:  Jeremia 38: 1 – 13  Jeremia in de put 

29 juni:  Ezechiël 1: 1 – 28  Het visioen van Ezechiël 

  6 juli:  Johannes 4: 4 – 18  Jezus en de Samaritaanse vrouw 

  Lied 443 
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Kinderoppas:  

22 juni:  Leontien en Motiënna 

29 juni:  Jeanine en Noa 

  6 juli:  Jacco en Lieke 

  

Schoonmaakrooster 

30-6 t/m 7-7 : Jolisa van Zanten en Arissa Wigmans 

14-8 t/m 18-8: Nel van der Linden en Rika van Brakel 

 

 

 
Omzien naar elkaar 
Arjan Boote uit Arkel is geopereerd aan zijn nek, nadat hij al langer 
klachten had en een ingreep noodzakelijk was geworden. We zijn met 
Arjan dankbaar dat de operatie goed is verlopen, hoewel de periode tot 
volledig herstel nog wel even duurt. Het praten gaat nog moeizaam, maar 
dat schijnt er helaas bij te horen. Daarnaast mag Arjan een tijdje geen 
autorijden en dat valt voor een vrachtwagenchauffeur natuurlijk niet mee. 
We bidden Arjan een spoedig en volledig herstel toe. 
 
Overlijden 
We werden de afgelopen tijd als gemeente geconfronteerd met een 
aantal overlijdens. 
Op maandag 19 mei overleed Hendrika Arina (Hennie) Zoon- den Drijver. 
Ze is 90 jaar geworden. Ze verhuisde een aantal jaren geleden vanuit 
Zeist naar Herwijnen en woonde in woon- en zorgcentrum Avondlicht. 
Ze woonde in haar jeugd in Hellouw, verhuisde later naar Scheveningen 
en werkte in het onderwijs. In de periode dat ds. Van Dijk predikant was 
van onze gemeente, verbleef ze in vakantieperiodes wel eens een tijdje 
in de pastorie. 
We wensen de kinderen, overige familie en vrienden veel sterkte en 
Gods troost toe. 
 

Enorm verdriet trof de familie Van Willigen op woensdag 21 mei, toen 
Karin van Willigen – van Iersel door een tragisch ongeval op het bedrijf 
aan de Leuvense Kweldijk om het leven kwam. Nog maar 55 jaar oud. 
De schok in het dorp was groot. ‘Onwerkelijk, oneerlijk, niet te bevatten’ 
staat boven de rouwkaart. Karin wordt op die kaart getypeerd als 
‘Liefdevol in het hart, krachtig in het leven’, een omschrijving die iedereen 
die Karin kende zal herkennen.

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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We bidden Eric, Jari en Linda en Rick en alle verdere familie en vrienden 
Gods nabijheid en kracht toe in deze zware tijd. Een tijd waarin er 
ongetwijfeld veel vragen zullen zijn en ook de vraag naar het ‘waarom’ 
wel eens uitgeschreeuwd zal worden. Iedereen mag weten dat hij of zij 
met al die vragen, twijfels, kwetsbaarheden en onzekerheden bij God 
terechtkan. Hij heeft immers beloofd om rust te geven. 
 

In memoriam Adriaantje Johanna Hobo-Grandia  
Op 8 juni j.l. is overleden Jaantje Hobo, laatstelijk wonende onder ons in 

De Perengaarde. Zij werd geboren op 30 juli 1935 in Gameren en groeide 

op in een gezin met 3 broers en 1 zus. Op jonge leeftijd verloor zij haar 

moeder en kreeg zij de zorg voor haar broers en zus. Na het huwelijk met 

Cor Hobo gingen zij inwonen bij vader, ook weer om daar met haar 

zorgzaamheid dienstbaar te mogen zijn. Het huwelijk werd gezegend met 

de geboorte van 7 zonen. Vele jaren woonden zij aan de Berkenlaan in 

Herwijnen. In 2014 is haar man gestorven en nog pas enkele jaren 

geleden is Rudi overleden, alles groot verdriet. Na een geleidelijk 

afnemende gezondheid is Jaantje vredig ingeslapen op 8 juni 2025. De 

begrafenis vond plaats op 16 juni op de Algemene Begraafplaats te 

Herwijnen, waar zij bijgezet is in het graf bij haar man. Voorafgaand aan 

de begrafenis was er een afscheidsdienst vanuit de Hervormde Kerk in 

Herwijnen geleid door kerkelijk werker Govert van Bezooijen met als 

thema Psalm 84: Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar 

de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot 

de levende God. We bidden haar gezin en de verdere familie, Gods 

nabijheid en kracht toe in het verdriet en het gemis.  

Zij die elders verblijven  
We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven.  
Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door 
b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten. 
 

Andrea van Mourik  Mw. C. van der Wal van Maren 
Griendweg 16-L  Oranjehof 64 
4208 AA Gorinchem Huis ter Leede 
 4141 GC Leerdam 
 

Mw. Marianne van Mourik 
Zorgcentrum De Wittenberg 
Bernhardstraat 4 – K 106 
4175 EE  Haaften
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Jarigen 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de 
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken 
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen. 
Datum Naam    Leeftijd   Adres 
26-06 J. van Arkel-van Driel  93  Zworrelstraat  
 
Lieve mensen, 
Langs deze weg willen we u nogmaals hartelijk danken voor de 
hartverwarmende momenten van afscheid. We zijn onder de indruk van 
de vele lieve woorden, de mooie cadeaus, de (als altijd) puike organisatie 
en de waardevolle momenten die we samen mochten beleven. Het was 
goed om zo terug te blikken op wat de Here God in de afgelopen jaren 
aan zegen en krachten heeft gegeven in gemeente, gezin en werk. Dat 
Gods licht over het leven van u allen mag schijnen! 
 

Met warme groet 
Esther, Wilhelm, Boaz en Mattias Roseboom 

 
Dank 
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de mooie kaarten, 
telefoontjes, berichtjes en persoonlijke goede wensen. 
Het is hartverwarmend om in een tijd rond een operatie te ervaren 
hoeveel mensen er meeleven. 
Ook ben ik God erg dankbaar dat de operatie goed is verlopen. 
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Het is nu afwachten of de beschadigde zenuw zich weer gaat herstellen. 
Daar staat 18 maanden voor, dus daar moet ik veel geduld mee hebben. 
Maar ook hierin weet ik mij gedragen. 

Hartelijke Groet, Arjan Boote 
 
Afspraken bezoekwerk 
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, kunnen 
dat voorlopig melden via: 
- de telefoon of WhatsApp: via 06-20047902; 
- email: via scriba@nhkherwijnen.nl of via 
pastoraat@nhkherwijnen.nl 
Bellen of mailen met pastoraal werker Harry van der Veen kan ook: 
telefoon: 06-30743043 (ook WhatsApp) 
groenehartpastoraat@gmail.com  

 
Op de hoogte/meeleven 
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel 
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede 
en in minder goede tijden. Dus: 
 

Gaat u verhuizen?  
Laat het ons even weten. 
 

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?  
We stellen een bericht erg op prijs  
 

Een geboorte?  
Stuur ook ons een kaartje 
 

Verdriet of verlies?  
Ook dan leven we graag met u mee.  
 

U kunt opnemen via de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl telefonisch:  
06-20047902 (ook WhatsApp). 
Bellen of mailen met pastoraal werker Harry van der Veen kan ook: 
telefoon: 06-30743043 (ook WhatsApp) 
groenehartpastoraat@gmail.com  
 

 
 
 

Eindexamens 
Graag willen we alle jongeren die zijn geslaagd van harte feliciteren. Fijn 

UIT DE GEMEENTE 

mailto:scriba@nhkherwijnen.nl
mailto:pastoraat@nhkherwijnen.nl
mailto:groenehartpastoraat@gmail.com
mailto:scriba@nhkherwijnen.nl
mailto:groenehartpastoraat@gmail.com
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dat na een periode van hard werken (daar gaan we tenminste vanuit…) 
het resultaat er mag zijn. Allen die wellicht een herexamen hebben of 
helaas helemaal zijn gezakt wensen we toe dat het in de herkansing, op 
korte of iets langere termijn, alsnog mag lukken. We ontvingen in elk 
geval positieve berichten van Rens van Zante en Anna van Mourik. 
Wie z’n uitslag nog door wil geven kan dat doen aan jeugdouderling 
Alex Ruitenburg (alexruitenburg@live.nl; 0418-5824239). Of aan 
kerkelijk werker Harry van der Veen groenehartpastoraat@gmail.com;  
06-30743043 (ook WhatsApp). 
 
We mogen naar de kerk! 
Het is volop mooi weer en de zomerperiode is in aantocht. Veel mensen 
trekken er dagjes of voor kortere en langere periode op uit. We hopen u 
en jullie overigens te blijven ontmoeten in de zondagse kerkdiensten. Dat 
zijn prachtige gelegenheden om te luisteren naar wat God ons te zeggen 
heeft, een plek om tot rust te komen, bemoedigd en getroost te worden 
en om elkaar te ontmoeten. 
Afgelopen zondagochtend mochten we vanuit Handelingen 2 nog horen 
hoe de Heilige Geest niet alleen werkt in en door de grote en massale 
dingen, maar zeker ook in het kleine, alledaagse. Dat we worden 
opgeroepen om vol te houden (discipline), juist ook in dingen als bidden, 
naar de kerk komen, het vieren van het Heilig Avondmaal, het elkaar 
ontmoeten, eensgezind zijn. Dingen we op het eerste gezicht misschien 
maar wat gewoontjes en saai vinden, maar die juist zo belangrijk zijn. 
Zonder dagelijkse wekelijkse training en oefening geen hoogtepunten! 
Wees welkom! 
 
Bij de diensten 
Zondag 25 mei vierden we voor het eerst in de vacaturetijd het Heilig 
Avondmaal. We mogen met elkaar terugkijken op een gezegende 
viering, die werd geleid door ds. Korten uit Hardinxveld-Giessendam, ons 
nog wel bekend uit de tijd dat hij de Hervormde Gemeente in Asperen 
diende. De dienst van dankzegging werd geleid door ds. Versluis uit Ede. 
De volgende viering staat gepland op 7 september. De voorganger die 
op het rooster stond moest helaas zijn dienst teruggeven, we zijn blij dat 
ds. Korten nog vrij was en bereid is ook die dienst te leiden. Fijn dat er 
altijd weer voorgangers bereid zijn om in te vallen, zo kon en wilde ds. 
Zijlstra een opengevallen beurt de week erna invullen. 
Zondag 8 juni vierden we Pinksteren en stonden we ’s morgens stil bij de 
Heilige Geest die ons helpt bij het bidden. Hulp die elke bidder nodig 
heeft, zo zullen velen ervaren. 
 

mailto:alexruitenburg@live.nl
mailto:groenehartpastoraat@gmail.com
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In de dienst van 15 juni mocht kerkelijk werker Harry van der Veen zich 
voorstellen. We bidden hem een gezegende tijd toe. In het volgende 
artikel stelt Van der Veen zich wat uitgebreider voor. 
 
Zanguurtje 
Op D.V. zondag 6 juli zal aansluitend aan de avonddienst weer een 
‘zanguurtje’ worden gehouden. Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag 
zingt? Laat het me dan weten. Mail naar alexenmarleen@live.nl. Bellen 
kan ook naar: 0418-582439. Of via de kerkapp. Alvast bedankt! 

 

Met een hartelijke (zang)groet, Alex Ruitenburg. 
 
Kerkelijk werker Harry van der Veen 
Zoals eerder gemeld, is de kerkenraad blij en dankbaar dat Harry van 
der Veen per 1 juni aan de slag is gegaan als kerkelijk werker in onze 
gemeente, voor (in elk geval voorlopig) 14 uur per week. Hij neemt onder 
meer het pastoraat/bezoekwerk op zich, hij gaat een of meerdere kringen 
leiden en in elk geval de groep jongste catechisanten. Over de groep 
oudste catechisanten en eventueel belijdeniscatechese nemen we later 
besluiten. 
Hieronder vertelt Harry van der Veen wat meer over zichzelf: 
Beste allemaal, 
Afgelopen mei las ik dat de Hervormde Gemeente Herwijnen weer 
vacant werd. Dús ik dacht: ,,Laat ik Alex eens bellen.” En toen ging het 
balletje heel snel rollen. Dit heeft ertoe geleid, dat ik met ingang van 1 juni 
2025 weer tijdelijk werkzaam ben in uw gemeente.  
Ik ben hier al eerder actief geweest, namelijk van oktober 2018 t/m juni 
2019. Omdat dat alweer zes jaar geleden is, en niet iedereen mij (nog) 
kent, wil ik me graag even aan u voorstellen.  
 

Ik ben Harry van der Veen, 62 jaar oud. Ik 
ben getrouwd met Marianne (57 jaar). Zij 
werkt als juridisch beleidsadviseur bij Het 
Waterschapshuis in Amersfoort. We 
hebben twee kinderen. Martine (24 jaar) 
woont alweer ruim een jaar op zichzelf in 
Utrecht. Frank (22 jaar) studeert in 
Amsterdam en woont daar ook sinds enkele 

maanden. We wonen sinds 2000 in Woerden, waar wij lid zijn van de 
Hervormde kerk binnen de PKN Woerden. Ook gaan we elke maand 
naar de kerkdienst voor doven en slechthorenden in Woerden. 
 

mailto:alexenmarleen@live.nl
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Voorheen heb ik diverse financieel-administratieve functies op P&O-
afdelingen vervuld. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Maar omdat 
het leven uit meer dan alleen maar cijfertjes en financiën bestaat, heb ik 
een deeltijd HBO-opleiding theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede 
(CHE) gevolgd. Deze opleiding heb ik in 2013 afgerond, met Pastoraat 
als afstudeerrichting.  
In de loop der jaren heb ik verschillende dingen in de kerk gedaan, onder 
meer jeugdleider, pastoraal-wijkbezoeker, lid van de missionaire 
commissie en ouderling met bijzondere opdracht voor het 
dovenpastoraat. 
Vanaf oktober 2017 heb ik vanwege ziektevervanging én het vacant zijn 
van de gemeente negen maanden ingevallen in de Protestantse 
Gemeente Hoek van Holland. Van oktober 2018 t/m juni 2019 werkte ik 
dus in Herwijnen. En van juli 2019 tot april 2024 werkte ik bij de 
Hervormde Kerk in Katwijk aan de Rijn. Sinds augustus vorig jaar werk 
ik enkele uren per week als freelancer bij de Baptistengemeente in 
Zoetermeer; hier doe ik bijna alleen maar pastoraat. Daarnaast ben ik 
sinds kort ook pastoraal vrijwilliger bij Eleos GGZ.  
 

Ik zie mijzelf als een gedreven, enthousiaste en serieuze, maar ook 
ongedwongen pastoraal werker. Ik ben een mensen-mens, met een 
‘open mind’ en ben nieuwsgierig naar de beweegredenen, leefwereld, 
levenservaringen en niet in de laatste plaats de moeiten en worstelingen 
van die andere mens. Niet zomaar nieuwsgierig, maar om er voor de 
ander te kunnen zijn en met de ander op te kunnen lopen.  
Mijn drijfveer als pastoraal werker is de ander te laten zijn of worden, 
zoals hij of zij door de Here God is bedoeld en om het levensverhaal van 
die ander in verbinding te brengen met het verhaal van God. Maar ook 
oplopen met die ander die God, Jezus Christus, nog niet kent. Samen 
praten over en zoeken naar God; wél met diepgang, maar zonder een 
beknellend keurslijf. 
 

Enkele hobby’s van mij zijn: koken, lezen, fotografie, (model)treinen en 
jazzmuziek. 
Ik ben geen sportman, maar als het om bewegen gaat, zit ik het liefst op 
de fiets of ga ik een stuk wandelen. Overigens, omdat ik ook nog thuis 
‘huisman’ ben, heb ik genoeg beweging. 
Mocht u of jij nog meer willen weten, schiet me gerust even aan, bel me 
op, stuur een mailtje of een appje.  

Met hartelijke groet, 
Harry van der Veen 

groenehartpastoraat@gmail.com 
06-30743043 (ook WhatsApp)
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Samenstelling diaconie 
Diaken Wilco Slingerland heeft helaas moeten besluiten zijn ambt van 
diaken neer te leggen. Dit vanwege zijn gezondheidssituatie. Zijn herstel 
duurt langer en kost meer energie dan gedacht en daardoor lukt het 
Wilco niet om invulling te geven aan het diakenambt. 
Uiteraard is het erg jammer en vooral voor Wilco zelf heel vervelend en 
onbevredigend dat hij nog maar zo kort na zijn bevestiging het ambt 
noodgedwongen moet neerleggen. Maar gezien de omstandigheden lijkt 
het voor iedereen de juiste beslissing. We bidden voor Wilco, Leny en de 
kinderen dat hij weer helemaal mag herstellen. 
 

De diaconie bestaat nu nog slechts uit één diaken. Dat is zeer 
onwenselijk. Bovendien schrijft de kerkorde voor dat in de kerkenraad 
minimaal twee diakenen moeten zitten. De kerkenraad zal daarom snel 
overgaan tot de benoeming van in elk geval één diaken. Meer daarover 
leest u hieronder.  
We hopen dat iedereen is doordrongen van de noodzaak de vacatures 
van diaken in te vullen. Wie meer wil weten over wat het diakenschap 
inhoudt, kan altijd contact opnemen met diaken Jan-Willem Boogert of 
met een van de andere kerkenraadsleden. 
We willen u vragen te bidden voor de invulling van de vacatures en voor 
het werk door de kerkenraad. 
 
Benoeming diaken 
De kerkenraad heeft in één van de vacatures diaken benoemd 
Jan de Fokkert (Zworrelstraat 58). Hij heeft z’n benoeming in overweging 
tot uiterlijk komende zaterdag. We bidden Jan veel wijsheid toe bij het 
nemen van een besluit en willen u vragen Jan en het kerkenraadswerk 
op te dragen in uw gebed. Uiteraard kunt ook op andere manieren Jan 
steunen bij het nemen van een besluit. 
 
Voorbereidingen beroepingswerk 
Achter de schermen werkt de kerkenraad aan de voorbereidingen voor 
het beroepingswerk. Het is de bedoeling om snel na de zomervakantie 
de zogeheten solvabiliteitsverklaring aan te vragen. Met die verklaring 
geeft de landelijke kerk in feite toestemming het beroepingswerk officieel 
te starten. Daarbij wordt vooral gekeken naar de financiële draagkracht 
van een gemeente. Simpel gezegd: kunnen we voor een periode van 
acht tot elf jaar de kosten voor een predikant en alle andere kosten 
betalen. Dat is een erg lange periode, maar zo zijn de regels op dit 
moment. 
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Het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring is één onderdeel van de 
voorbereidingen. Bijvoorbeeld ook het opstellen van een profielschets 
voor een te beroepen predikant hoort daar bij. 
Zodra we als kerkenraad meer kunnen melden, zullen we dat doen. 
 
Actie Kerkbalans 
We zijn ongeveer halverwege het jaar, een mooi moment om te kijken 
naar de tussenstand van de Actie Kerkbalans. Op dit moment is aan 
concrete giften en toezeggingen binnen € 68.580,00. Dat betekent dat 
we nog een bedrag van bijna € 7.000,00 te gaan hebben om ons doel 
van € 75.500,00 te halen. 
Misschien had u door omstandigheden nog niet gereageerd, had u een 
meevaller, of hebt u de mogelijkheid een extra gift over te maken, om zo 
met z’n allen te proberen ons doel te halen. Van harte bij u aanbevolen. 
Wie een bedrag wil overmaken kan dat doen via:   
NL42  RABO 03280 00531 
NL10  INGB 0000 950925 
t.n.v. Hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 
2025. 

Hartelijk dank! 
VERANTWOORDING 
Collecten 
 
18 mei  1e collecte € 106,95 Mensenkinderen 
  2e collecte €   95,80 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €     95,20  Pastoraat en prediking  
 
25 mei  1e collecte € 111,55 Diaconie 
  2e collecte € 109,50 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €   126,40 Pastoraat en prediking 
  Avondm.coll  €   169,50 Gain 
 
29 mei  1e collecte €   64,40 Evangelisatiecomm. 
  2e collecte €   57,90 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €     49,30 Onderhoudsfonds 
 
  1 juni  1e collecte € 129,60 De Herberg Oosterbeek 
  2e collecte € 110,70 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €   126,80  Pastoraat en prediking  
 
Ontvangen via: 
de bank voor de kerkrentmeesters € 10,00 voor de collecten
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de kringloopkas € 20,00 voor kerkrentmeesters en past. en prediking 
Jacolien van Zante € 10,00 voor de bloemengroet 
Lijntje van der Weerd € 10,00 voor het kerkblad . 
Dirk van Arkel tijdens huisbezoek € 10,00 voor de kerk. 
Teuny Kruis € 7,00 voor het verjaardagsfonds 
Dik de Joode € 20,00 voor het kerkblad  
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 
Beheer collectebonnen  
Rudi van Zante beheert de collectebonnen. U kunt ze bestellen op de 
gebruikelijke manieren, onder meer via een formulier op de website, of 
via de speciale bus in het voorportaal van de kerk. 
 
Gebruik kerkelijk centrum 
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of 
iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met Henk de Bruin 
(kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 - 5394 1059). Dit in verband 
met de bezetting van de zalen. 
 
 
 
 

 

Grote schoonmaak kerk: hulp gevraagd 
 

Een aantal gemeenteleden staat te trappelen om 
de kerk een grote schoonmaakbeurt te geven. 
Ze doen dat dinsdag 17 juni overdag. Ze 
beginnen om 8.30 uur (iets later komen, of een 
halve dag mag ook). Hulp van mannen en 

vrouwen is altijd welkom. U en jij hoeven zich niet van tevoren op te 
geven. 
 

Terugblik rommelmarkt 24 mei 
De op 24 mei gehouden rommelmarkt heeft het prachtige bedrag van 
€ 8.300,00 opgebracht. Hoewel de weersvooruitzichten niet ‘super’ 
waren, bleef het tot ongeveer twaalf uur droog en kijken we terug op een 
geslaagde dag. De opbrengst was mooi, de markt verliep goed, de sfeer 
was prima en er waren weer veel fijne contacten. 
We willen de rommelmarktcommissie en alle vrijwilligers die op welke 
manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan de rommelmarkt heel  
hartelijk bedanken voor hun inzet.

ACTIVITEITEN 

mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl


13 
 

Graag willen we de familie Van Arendonk bedanken voor de gastvrijheid 
die opnieuw werd geboden. Fijn toch weer dat we van zo’n geschikt 
terrein gebruik mochten maken en zo een bijdrage geleverd mag worden 
aan het doorgaan van het werk in onze gemeente.  
De opbrengst van de rommelmarkt is zoals bekend bestemd voor het 
onderhoud van de gebouwen. 
 
Oud papier verzamelen in bananendozen 
Op het terrein van de Kringloopkas staat een grote ijzeren container, 
waar papier en karton ingeleverd kunnen worden. Wie voor dat doel thuis 
papier apart wil houden en het handig vindt daarvoor dozen te gebruiken, 
kan bij de Kringloopkas (Achterweg 57) bananendozen ophalen. De 
openingsuren zijn woensdagmiddag en zaterdagochtend. Als de dozen 
vol zijn, kunnen ze bij de kas worden geruild voor nieuwe dozen. 
Het hek op het parkeerterrein is onregelmatig open en dicht, 
woensdagmiddag en zaterdagochtend is het in elk geval open. 
 

 

 
 

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
Dinsdag 17 juni  08.30 uur schoonmaken kerk 
Zondag 6 juli  08.00 uur zanguurtje na de avonddienst 
Vrijdag 7 nov    online-draaiavond in dorpshuis de Poort 
 

 
 
 

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 7 juli 2025 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 

     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
LET OP: 7 juli inleveren voor 7 weken!! 
 

Volgende inleverdata zijn:  
25 augustus voor 3 weken 6 oktober voor 3 weken 
15 september voor 3 weken 27 oktober voor 3 weken
 

VAN DE REDACTIE 

AGENDA 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl
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KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 

REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 
verkrijgen via de diaconie 

     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 

Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 

DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 

WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

VERTROUWENSPERSONEN 
Gijs Pippel: 06 12735431  
gijsvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
 

Hanny van der Meijden: 06 29606203 
hannyvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
 

Amanda de Bruin: 06 55323121 
amandavertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
 

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 
  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:gijsvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl
mailto:hannyvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
mailto:amandavertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl?subject=Contact%20met%20vertrouwenspersoon%20Amanda

